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Beste vrienden

Vanuit Papua New Guinea is het bericht gekomen dat onze werkvergunningen
zijn goedgekeurd. Er was een vertraging omdat voor het eerst in 30 jaar
onderwijskrachten apart geregistreerd moesten worden met de bijbehorende
formulieren.

Afgelopen maandag hoopten wij met de informatie over de werkvergunningen
onze visa op de ambassade te Brussel in orde te maken. Helaas was de
informatie daar nog niet ontvangen, zodat we nog even geduld moeten
hebben.

Het mag zeker een gebedspunt zijn dat hier op het laatste moment geen extra
vertragingen gaan optreden.

Nu de visa in orde gaan komen mogen wij onze reis vastleggen. We hadden
hierover al eerder contact gezocht met het reisbureau Siama, dat
gespecialiseerd is in zendingsreizen. Het blijkt dat de reizen naar Papua New
Guinea in de maand augustus al helemaal volgeboekt zijn. Men overlegt met
de vliegmaatschappij over mogelijkheden. Ook dit mag een punt van gebed
zijn: een goede reismogelijkheid voor een redelijke prijs liefst half augustus.

Door deze onzekerheden weten we nog niet precies wanneer we kunnen
vertrekken, waarmee de datum voor de afscheidsdienst nog niet zeker is. Zelf
heb ik 10 augustus in gedachten, maar het zou ook 17 augustus kunnen
worden. Zodra hier meer zeker is, hoort u dit.

Goed nieuws over de verkoop van ons huis. Dit is bijna in orde. De
conceptstukken van de notaris zijn binnen en nog voor ons vertrek hopen we
de verkoop notarieel vast te leggen. Onze vleugel en garage zijn inmiddels ook
praktisch verkocht, waarmee we een grote “zorg” minder hebben. We zullen in
de toekomst uitvoeriger verhalen hoe dit allemaal is gegaan. Op dit moment
moet volstaan, dat God duidelijk harten aanraakt om zaken te regelen en ons
vertrouwen in Hem alleen maar heeft gevoed!

Onze financiéle ondersteuning stemt ook tot grote dankbaarheid, maar er is
nog een tekort. Mocht u nog willen steunen, weet dat u van harte welkom
bent. Het is zo hartverwarmend te merken dat anderen je steunen in dit




zendingswerk nu we onze baan hebben opgezegd. Dat was voor mij toen
puntje bij paaltje kwam toch best nog wel een stap: “Here God, mijn salaris
stopt... nu zijn we echt in Uw hand.” Dat wist je natuurlijk wel, maar het wordt
wel erg concreet.

Alle ondersteuners “Hartelijk dank!”.

We hebben het echtpaar dat we gaan vervangen op 19 juli op Schiphol
ontmoet — Jaap en Betsy Oosterhuis — en later nog een dag samen
doorgebracht om allerlei zaken door te spreken.

Surf naar onze website www.sinco.nl voor extra informatie of fotopresentaties
onder de kopjes “PNG” of “Malango”.

Zodra onze reisplannen definitief zijn ontvangt u bericht over onze
afscheidsdienst.

Ontvang onze hartelijke groeten,

Sinco en Roelie




